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MOMENT SENTIMENTAL

DOOR A. MARJA

Mijn kleine moeder met je rode haar,
eens werd je ginds in een zwart graf gelegd,
een dominee heeft, galmend, aan de baar

enkele verzen uit Gods woord gezegd.

Ik was een kind van nog geen veertien jaar;
hoe zwaar viel het verbitterde gevecht
tegen mijn tranen, want het stond zo raar

en buurman had: wees dapper vent, gezegd.

Wees dapper, ja, maar nu ik in de nacht
na al die jaren waak, en onverwacht

je rode haar zie en je zacht hoor spreken,

geeft noch Gods woord, noch buurmans raad mij kracht
de tranen te weerstaan, die aan mij wreken,

dat jij ginds ligt en ik nooit aan je dacht.



