
GEDICHTEN

voordat ik heb geroepen,

voordat ik heb gezongen.

Daar liggen de glimmende pleinen,

de zwarte beslagen stoepen.

Ik voel de straatsteenen deinen,

maar ik loop tot het uur zal slaan

dat de hemelsche granaat

van het onweerstaanbare woord

in het stadsgezicht openslaat.

Met de stem uit dat andere oord

zal ik roepen zoo doordringend,

zingen zoo handenwringend,

zoo de gansche stad omringend

tot het ieders rust verstoort.
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