THOLE BEISHUIZEN

Neen, voor een rechtgeaard Westerling was er met hen eigenlijk niets te beleven.
Ook hun dochteren lachten hem, le docteur Coin, niet toe. Dag aan dag zat hij stil over
zijn lenzen en pincetten gebogen. Innerlijk had hij zijn droom. Een droom, onafge-
broken, meestal vormeloos, die hem omhoogvoerde, boven de loom makende, broeiende
straatjes en de naakte, harde rotsenkransen van den Egeischen eilandklomp uit. En hij
had zich getroost. Eenmaal zou hij misschien professeur de mathématiques geworden
kunnen zijn in een kloosterachtige kostschool van een provincienest in zijn vaderland.
Was dat zooveel beter geweest? Hij genoot nu, met een goed, in vrijheid verworven
inkomen, bij zijn goedkoope levenswijze, van zijn ongestoorden droom en van zijn
muziek. In zijn droom, die zich voedde van lichtglans en tinteling over de blauwe
Levantzee, was de vormlooze verwachting van een Geluk dat ééns nog zou komen. Men
kan nooit weten hoe.

De eenigen met wie het mogelijk was, een schaarschen omgang te plegen, waren de
hartelijke en goedmoedige geestelijken van Hoog-Antipolis, de, op de Cycladen niet
zeldzame, beschaafde priesters van het Roomsche geloof. Hij schaakte met hen, in hun
schemerige huizen, voor een boograam dat het zonnelachende verschiet toonde van de
wijde baai met haar rustende stoomschepen in een rij voor de dokkaden, met haar
kazematten in Venetiaanschen stijl en haar blinkende kliphoofden in de verte; dikwijls
verzocht men hem, op een oude, droefgeestige piano een prélude van Chopin te spelen,
of een ,,Jardin sous la pluie” van den grootmeester dien hijzelf het meest vereerde, en
wiens werken hij gevoelig en soepel beheerschte. Maar toch stonden ook zijn vrienden,
de abbé’s van het eiland, eigenlijk nog buiten hetgeen een levendig man van Europeesche
vorming kan denken en droomen.

Nog geloofde hij in het geluk als in een vrouw. Niet zoo eene, die hooggehakt en
genagelverfd over de rose tegels van Antipolis trippelde. Neen, een Vrouw, als die
welke men in een oud-Italiaansche novella beschreven vindt, een werkelijke Vrouw,
groot in haar denken, gevoelig voor de streeling van alle gemoedssnaren; een Vrouw,
vorstinnelijk, en tegelijk menschelijk genoeg om een hart te durven bezitten. Een
Vrouw, belezen en fijn, en rechtgeaard. Een Vrouw als klare muziek.

Daar hij nu twintig jaren in Antipolis van zulk een vrouw droomde, was zij werkelijk-
heid voor hem geworden. Eenmaal zou zij komen. Hij zag haar, lichtend, tusschen de
spiegelingen en stralingen van de klokglazen en stulpen voor zijn ramen; hij zag haar
wandelen langs de goudige kaden, langs den blauwwitten waterzoom, onder de bogen en

palmen van de marmeren esplanade. Hij hoorde de muziek van haar lach en woorden
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