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ROEL HOUWINK

HARLEKIJN OP DE KERMIS

Ik heb drie veeren op mijn hoed gestoken
en ben de kermis op gegaan:
mijn hart is toch voorgoed gebroken,

wat moet ik met de scherven aan?

Er staat een molen wild te draaien:
ik spring er op, zwier lustig mee.
Straks gaat toch alles naar de haaien,

vandaag telt ieder uur voor twee!

Zoowaar, ik heb de roos geschoten
en weet, mijn hand heeft niet gebeefd!
Had ik maar op mezelf geschoten,

dan had ik me niet overleefd!

Nu loop ik met een pop van lappen:
de heele wereld lacht mij uit
en iedereen maakt vuile grappen

over den narrenkoning en zijn bruid.



