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Zooveel bennen we niet gewend. — Heb je een plezierige reis
gehad?

0O, jawel, vader. Alleen 't laatste end was een weinig vervelend.
De menschen hier in 't noorden kunnen soms zoo raar doen, hé?
Soms is 't net of ze geen Hollandsch verstaan. Vroeger is me
dat nooit zoo erg opgevallen, maar nu....

Ze bennen hier wat stijver, niet zoo hupsachtig. No, ja, we
leven hier ook.

(komt terug met de koffie. Ze neemt kopjes en schenkt in. Dan
houdt ze met een gezicht van ,,Nou zal mij 't benieuwen, wat jjj
daar wel van zegt " Mozes een trommeltje met koekjes voor).
(neemt vriendelijk een koekje). Ik had ‘et juist met vader over
’t verschil tusschen 't leven hier en in Holland, moeder. Weten
jullie wat et is? Je leeft in een groote stad intenser — ik be-
doel. ... je hebt er meer aan je leven.

(smakt even). Als ik mijn broodje met Gods hulp mag bljjven
verdienen, zooals tot nou an toe en we mogen gezond blijjven
met mekaar dan is ‘et goed.

(trekt zich weer terug). Ja zeker, vader. Natuurlijk (hij breekt
een stuk van het koekje af en ect het op).

(kifkt vol verwachting toe).

(die het gezicht van zijn vroww ziet, tot Mozes). Is dat wat?
Lekkere koekies of niet?

O, ja, vader. (fof Rozeite). Heel lekker, hoor moeder. {Even
stilte. Ze drinken koffie en eten hun koekjes).

Hoe lang heb je nou vacantie?

Dertien dagen, vader.

(blj). Dertien dagen ! Da’s mooi !

Of dat mooi is. En je salaris draait maar door, hé?

(met een meerderheidslachje). O, ja, natuurlijk, vader.

(tot Rozette). Dat most ik nou ook es hebben, Sette, hé? Maar
als ik in huis blyf, verdien ik geen posjet. (lachend tot 2iyn zoon)
Ga je nou es weer met mij de boer op? En achter de koeien
loopen? Hu! Hu! Met een stok? Hé? Dat was vroeger zijn
lust en zijn leven als ie met vader meemocht naar de beesten-
markt. Weet je dat nog wel? Ha, ha, ha !

(lacht luid). Nou of ik 'et weet ! (Ernstiger). Maar 'k zou er
deze keer geen tijd voor hebben. — Overmorgen moet ik weer
weg.

(teleurgesteld). Overmorgen al?

En je hebt toch dertien dagen vacantie?

Ja, zeker, vader, maar ik kan helaas tegenwoordig niet meer



