
DE VIER MUSKETIERS.

Daarop sloot hij den kelder van binnen af
en barricadeerde de deur. Voor het eerst
sinds hun kennismaking hoorde d'Artagnan
hem grinniken.

D'Artagnan ging alleen verder. Hij stak
een passagier omver, en in diens plaats over
naar Engeland. Toen spoedde hij zich naar
Buckingham met den brief. De hertog was
zooeven vermoord! Hij gaf tot dank den
boodschapper een kostbaren diamant en ver-
volgens den geest.

D'Artagnan maakte den moordenaar af,
den diamant te gelde, en dat hij weg kwam.
Hij wist het kanaal over te komen, zonder
dat iets het hem deed.

HOOFDSTUK IV.

De d a m e v a n de k a r o s .

D'Artagnan ging eerst naar het bosch,
waar zij Porthos hadden achtergelaten. Een
onwelluidend geknor wees hem den weg.
De brave musketier lag gezond te snorken
naast de overblijfselen van een vuurtje en
van een paard! De lijder had honger gekregen
en het onoogelijke dier gebraden. Zijn ver-
koudheid was nu tevens genezen.

,,Dat noem ik een paardenmiddel", riep
d'Artagnan uit.

„Nu kom ik meteen niet meer in de ver-
zoeking mij op dien knol te compromitteeren",
zei Porthos.

,,Maar hoe liet dit magere vleesch zich
braden, zonder vet?" vroeg d'Artagnan.
Porthos wees naar zijn lokken, die niet zoo
mooi plakten als anders.

„Een krijgsman moet zich weten te behel-
pen", spiak hij. „Maar nu ik alles heb
opgemaakt, is mijn haar het niet."

„Maar het zout?" zei d'Artagnan.
Porthos drukte hem aangedaan de hand.
„Ik heb geweend om mijne vrienden",

zeide hij.
„Gij zijt wel vernuftig", riep d'Artagnan uit.
„Maar mijn hertogin is haar rang on-

waardig", verklaarde Porthos.
„De paardenkooper had haar dan ook

afgezet", zei zijn vriend. „Overigens zijt gij
nu beter uitgerust dan zij het u deed".

Ze gingen nu Aramis opzoeken. Porthos
was onder den invloed van het paardevleesch
zeer luidruchtig, en zong den heelen weg over

HET MUSKETIERSLIED.

Tirelirelire!
Hier is 's konings musketier!
Berg je beurs, berg je lijf,
Berg je wijn, berg je wijf!
Ah! pardi! les maris!
Il faut se méfier de lui!
Il faut se méfier de lui!

Sacré nom de Dieu!
Gardes van de Richelieu!
Nu de degen uit de schee!
Naar de hel met dat vee!
Nom de nom, nom de nom!
Ce ne sont que des cochons!
Ce ne sont que des cochons!

Falderalderal!
Monseigneur Ie cardinal!
Kardinaal wil ons vergeven:
Al je gardes moesten sneven!
Par dessous, par dessus!
Cardinal tu es fichu!
Cardinal tu es fichu!

Hola Sapristi!
Daar is dertiende Louis!
Kijk dat is een goeie mop:
Hij heeft horens op zijn kop!
Soyons gais, soyons gais!
Le roi est cocufié!
Le roi est cocufié!

Tirelirelire!
Hier is 's konings musketier!
Ploerterij, boerekinkel,
Sluit je hof, sluit je winkel!
Gare a vous, gare a vous!
Il est Monsieur Merde-a-tout!
Il est Monsieur Merde-a-tout!


