
AAN DE LATIJNSCHE ZEEKUST.

heel geschikt om je te verbergen en als je
iets schrijven wilt, dat ongestoord te doen.
ilaar toch voel ik een verlangen naar den
„eigen haard", mijn voeten trekken me als
't ware naar mijn villa bij Frascati. Pittoresk
is het boschoevertje hier zeker, maar je
wordt het gauw zat. Ook ben ik bang. dat
er een regent ij d
komt: de kikkers
zijn zoo elo-
quent. . . . "

Cicero verveel-
de zich niet lang
werkeloos in As-
tura. Hij stortte
zich met meer
vuur dan ooit in
den politieken
strijd.

Eerst wilde hij
zich in Grieken-
land bij Brutus
on Cassius voe-
gen, maar tegen-
wind dreef zijn
schip naar Italië
terug. Toen vatte
hij het koen be-
sluit Antonius.
die probeerde
Caesars opvol-
ger in de dicta-
tuur te worden,
in Rome aan te
A-allen en bracht
het ten uitvoer
door de veertien
beroemde Philip-
pica's te houden.

die aan den politieken toestand niets ver-
anderden, maar hem den onverzoenlijken
haat van zijn tegenstander op den hals
haalden en de oorzaak werden van zijn dood.

Toen Octavianus, de latere keizer Augus-
tus, die eerst net gedaan had alsof hij vóór
den senaat tegen Antonius streed, zich opeens
met dezen verbond en zij samen de lijst
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opmaakten van hen, die sterven moesten,
rustte Antonius niet vóór Octavianus er in
toestemde ook Cicero te veroordeelen.

Het bericht, dat zijn naam voorkwam op
de lijst der proscripties bereikte den redenaar
op zijn villa in Tusculum, die hij evenals
zijn andere landhuizen met behulp van

een schadeloos-
stelling uit de
staatskas weer
bewoonbaar ge-
maakt had. Hij
begreep, dat hem
na het verraad
van Octavianus.
dien hij bijna als
zoon beschouwd
en behandeld had
niets anders over-
bleef dan de
vlucht naar het
Oosten, waar
Brutus en Cassius
de baas waren.

Hij ging dus
naar Astura en
scheepte zich in.
Maar weer trof
hij tegenwind en
het voortdurend
laveereii maakte
hem zeeziek. —
Tot op het laatst
is het leven van
Cicero een be-
staan van onop-
gesmukte men-
schelijkheid!

Degroote moe-
deloosheid, die de lijders aan deze bijna
belachelijke kwaal pleegt te overvallen,
bracht Cicero er toe zich in Gaëta weer
aan land te laten zetten. Vandaar ging hij
naar zijn huis in Formiae, waar hij hoopte
niet ontdekt te worden. Maar hij hoorde,
dat men hem ook hier reeds zocht. Trouwe
dienaars droegen hem weer naar het strand


