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Toen toog de deemstring onverwacht ter reis,

met breedcn stoet, langs d' avondlijke kaden,

"etooid in vlammen-roode feestgewaden,

en leek een voorbode, eindeloozer peis.

De stilte scheen te luistren, hoe een wijs

van laten vogel, langs de hemelpadcn,

verlaten neerstreek, als ont/.ade zaden,

en dauw voor jonge vruchten werd tot spijs.

Het was een oogst voor de oogen, 't deemstrcnd Westen,

met zijn kleinooden loomcnd aan de boomen,

te zien gelijk een lichter-laaie veste.

Zoo heb 'k met teedre zorg, het kleurcn-klccd,

waarin de nacht reeds purpre gaven gleed,

en 't lied van warend leven opgenomen
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