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indruk van te geven. Princes-Street is een straat, in afwijking van een straat,
met slechts huizen aan één kant. Ondersteld dat wij juist per spoor zijn aan-
gekomen, of per boot, die in de haven van de voorstad Leith ankert, dan
bevindt de rij huizen zich, als op de afbeelding, aan onze rechterhand. Bijna
zonder uitzondering bestaat die reeks van een kwartier uur gaans uit hotels
en winkels; van winkels, wier uitstallingen er allermeest op aangelegd zijn den
vreemdeling te bekoren. Manufactuur- en kleederwinkels: van onder tot boven
Schotsch ; zoowel Schotsche petten en hoeden als Schotsche ceintuurs en
kousen. De Schotsche ruit — wij allen kennen haar; waarschijnlijk weten we
ook wel, dat tot het midden der vorige
eeuw de Hooglandsche bevolking in stammen,
Clans, was verdeeld. Zij hadden een nationale
kleederdracht gemeen, terwijl iedere stam te
herkennen viel aan de kleur van zijn kostuum ;
maar denkelijk is tot nu toe de oneindige
verscheidenheid van de Schotsche ruit aan
onze aandacht ontgaan. Twee honderd drie
en dertig verschillende Schotsche ruiten vind
ik opgegeven, door de winkeliers bij name
gekend. De De Mac-Rae-ruit van onzen land-
genoot Mackay, ontbreekt niet en zal u stellig
als das, fichu, of wat ook, worden voorge-
legd, mocht ge u hebben ontvallen laten
Hollander te zijn.

De Schotsche kleederdracht wordt niet
algemeen gedragen; de reden daarvan ligt
stellig in de duurte, want flatteeren doet
ze wel. Van de kostbaarheid zult ge u
overtuigen, indien ge naar de prijzen der
daarbij behoorende versierselen vraagt;
versierselen geornamenteerd met fijn gedre-
ven zilverwerk en echt Schotsch gesteente,
fraai gesneden en fonkelend in donker gele
of paarse kleurenpracht. Het jachtcostuum

is veel eenvoudiger.
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oogenschouw genomen. Het eerste gedeelte is een geasphalteerd plantsoen, dat ter
helfte de bedekking blijkt te zijn van een markt, waaronder het undergroundstation
ligt. Aan het einde daarvan het treffend mooie Walter Scott-monument : de dichter,
staande in een sierlijken gotischen tempel. Dan volgen musea in Griekschen
stijl, en ten slotte treden wij een park binnen, dat zoowel aan weerszijden de
glooiingen wvult als de vallei zelf. Oneindig bekoorljk deze plek! -— Op de
weelderig bewassen rots staat het kasteel, dat geen bezoeker van Edinburg
verzuimt van binnen en buiten te bekijken en hem overtuigt, dat het comfort



