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kerels komen toch niet; dat is nu de zesde maal, dat ik ga e n . . . .
succes! Nog geen gladdakker i) gezien, laat staan een Atjeher. Enfin,
we willen hopen, ik wou, dat 't maar vier of vijf uur was; dan was 't
alweer afgeloopen."

Zoo in zich zelf mopperende, gaat hij naar de kazerne en roept: ,,Hinder
laag aantreden!"

Onmiddellijk staan er een aantal Europeesche fuseliers van hun legerstede
op, of komen uit de cantine aangeloopen en maken zich gereed, om uit te
rukken. Uit de nevenkazerne komen daarna ook eenige Javaansche soldaten,
maar schoorvoetende slechts. Is het bij hen gebrek aan ijver of moed, dat

hen zoo langzaam
doet te voorschijn
komen, of is het
een aangeboren be-
deesdheid tegenover
den Europeaan ? Wij
willen hopen, dat
het 't laatste is.

Inmiddels treden
de manschappen aan
en stellen zich op
twee gelederen.

Hier en daar hoort
men een kwinkslag,
meestal betrekking

hebbende op de
hoop, die allen ver-
vult, dat er nu ein-
delijk toch eens een
ontmoeting met den
vijand zal plaats
hebben; de vijand,
die volgens de be-
richten althans, altijd

smokkelt, altijd binnen de posten-linie komt en nooit zich laat zien of in de
nabijheid komt der veelvuldig door ons geplaatste hinderlagen,

't Is of ze het ruiken, wanneer er onraad is.
Een korte inspectie volgt en Siemer, die zich inmiddels gekleed heeft en

zijn wapens heeft omgehangen, overtuigt zich, dat zijn manschappen behoor-
lijk gewapend zijn en voorzien van patronen.

„Sergeant, wanneer ik een lantaarn in de vlaggemast laat hijschen, kunt ge
inrukken en zorg vooral, dat er geen honden meegaan", zegt de commandant

Een korte inspectie volgt.. . .

I) Atjehsche hond.
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