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als zoovelen, die hun toevlucht zochten in kroegen en huizen van nog minder
gehalte.

De cantine leverde nog eenige uitspanning op! Daar had men tenminste
goed en goedkoop bier en eenige lectuur. Hij had moeite gedaan om het
Hollandsch spoedig te leeren; hij had van een sergeant eenige reglementen
ter leen gekregen en was, dank zij dat alles, na verloop van twee maanden
tot korporaal bevorderd, wist toen te ruilen met een ander, die met het
eerst naar Indié vertrekkend transport weg moest en hij ging in zijn plaats.

Hoewel op het logies aan boord van het stoomschip niet viel te roemen,
en het schommelen in een hangmat, opgehangen tusschen vele anderen in
een betrekkelijk kleine en lage ruimte, zelfs zeer onaangenaam was, had hij
toch geen klagen. Alhoewel de wijze van opdienen hem in den beginne tegen-
stond kon hij niet anders zeggen dan dat het eten uitmuntend was en over-
vloedig. De behandeling, zoowel van de zijde der officieren als van den
kant der onderofficieren was goed geweest en bovendien het vele nieuwe,
het nooit gedachte, de wonderschoone zee, dat alles en nog veel meer deed
hem toen de kleine ongerieven over 't hoofd zien, die de reis opleverde. Van
zeeziekte had hij gelukkig geen last gehad.

Wel speet het hem dat hij te Southampton, Genua, Port-Said en Aden niet
aan den wal mocht en slechts, over de verschansing leunende, in de ge-
legenheid was die plaatsen van boord uit te bekijken, wel haakte hij er naar
om, toen het schip voor het eilandje Poeloe Pisang bij Padang voor anker
lag, het wonderland »Insulinde” te betreden, doch ook dit was niet toegestaan.
Wat had hij dikwijls 's avonds laat en zelf ’'s nachts zitten mijmeren voor
op den boeg, starende in de hoogopspattende en vooruit schietende
golven; wat was dat lichten van dien Oceaan schoon! 't was of er millioenen
en millioenen sterren ontstonden uit de wrijving tusschen schip en water, nog
meer dan daar boven hem aan den heerlijk blauwen hemel van dat tropen-
land stonden te schitteren. Wat had hij die eeuwig groene eilandjes bewon-
derd, die daar als 't ware langs de kust waren gezaaid, oprijzende uit de
blauwe golven als even zoovele palmbouqetten. Wat had het spel der hon-
derde bruinvisschen, die al duikende en vooruitschietende voor het schip uit-
zwommen hem dikwijls vermaakt, wat hadden zijn oogen vaak de meeuwen
en andere zeevogels gevolgd tot zij aan den horizon verdwenen.

En zijn aankomst te Batavia, ook hier viel alles niet meé. Vooral viel het
hem tegen, dat het weldra bleek dat het officier worden niet zoo gemakkelijk
was als hem was voorgespiegeld en voor hem onbereikbaar zou blijven. Doch
hij had zich er overheen gezet. Ook in den onderofficierenstand waren betrek-
kingen, zeer benijdenswaardig voor iemand zooals hij. Hij schreef goed en
vooral zijn teekenen werd vroeger door zijn leermeesters geroemd; daar had
hij altijd pleizier in gehad. Hij zou daar nu van profiteeren en trachten bjj
de ,,opname” 1) te komen, waarbij hij het tot adjudant-opnemer kon brengen

1) Opname, dienstvak belast met het in kaart brengen onzer kolonién,



