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werden toegelaten. Verontwaardigd was hij weggegaan, doch hij kon zich
maar niet begrijpen, dat de soldaat van het Indische leger, waarvan hij nu
de laatste dagen zooveel hoorde en ook gelezen had, hier met zulk een
minachting werd behandeld.

Dan was het bij ons in Duitschland geheel anders. Wat werd de oude
Reife niet geëerd, wat luisterde men des avonds niet naar de verhalen van
Kügel, die maar één arm had, de andere lag bij Sedan; wat haastte men

. . . . wal luisterde men des avonds naar de verhalen van Kügel.

zich daar niet, om die twee strijders van '70 een goede plaats te bezorgen
en een .sr^ö//^ bier aan te bieden en h i e r . . . . 't was of een koloniaal
niet veel meer was dan een beest en toch waren er onder die kolonialen
verscheidene, die dapper gestreden hadden voor de eer van het vaderland
en het Oranjevaandel. Hij zag het dagelijks, dat hij de eenige niet was, die
geweerd werd, overal waar de fatsoenlijke burger kwam.

Doch gelukkig had hij weerstand geboden aan de verleiding en niet gedaan


