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In de Linde . .

363

n de linde vóór mijn venster
Floot een vogel, blank en zwart.

Droomend luisterde ik en vvenschte er
Weelde voor mijn eenzaam hart.

Als een leeuwrik hoog en helder,
Als een tortel klagend zoet.

Stortte vogel Liefdemelder
Vlam en balsem in mijn bloed.

Maanverzilvcrd stond de linde,
Zangbetooverd wachtte ik st i l . . . .

„Breng me, o vogel! den beminde
Die mij Eden wijzen wil!"

Manesneeuw als lentezegen
Smeltend viel me op 't harenblond;

Bloesemvingren wezen wegen
Waar wie wilde weelde vond.

Zingend ging ik, blijde en zeker,
Jaren lang, door vuur en ijs,

Lovend mijn den droomenbeker,
Prijzend mijn het Paradijs.

„y. _y_

Dood is vogel Liefdemelder,
Dood de linde, al jaren lang.

Hoog en helder altijd welde er
Uit mijn hart verlangenzang.


