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van mooie gekleurde stoffen en draperieén. In het salon van zijn weduwe,
die in 't vorig najaar hertrouwde met den heer G. Stles, hangt op een mooie
plaats een inderdaad prachtige coloristische studie uit Artz’ Japansche
periode: een jonge vrouw, in coquette houding in haar boudoir achterover

Thony, zoon van Artz (eigendom van zijne moeder).

gelaat houdende.

Het volle licht valt haar op hoofd en boezem. De élégance waarmede de
groote lijn van deze vrouwenfiguur is geteekend, de gratie der beweging, gaat

geleund, met een mooie armbeweging een spiegel voor haar

hier gepaard met een buitengewoon rijk en schitterend coloriet.



