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schijnbaar nietig ook, een enkel toontje of tintje, voor het gewone oog met
moeite waar te nemen. Bij Benoit is, met de nauwgezetheid van een gotiesch
meester, elk haartje van snor en baard, elk lichtvlekje in de oogen, elk
rimpeltje in de vingers gedetaljeerd. In de kanten oplegsels van het kleed
van de adellike dame is om zoo te zeggen elk bloempje, in elk bloempje
weder elk draadje geteld.

En tóch los, tóch breed, tóch groot, groot in de haast overdreven kleine
verhoudingen van 't geheel. Tóch is alles gedaan zonder de minste inspanning,
zonder grove truks, zonder kleinzieligheid; niet een rezultaat van bovenmen-

schelike inspanning, maar
het werk van een wezen-
like gave Gods; geen
vrucht van lang gezoek en
geknoei, — „kom ik er £00
niet, dan kom ik er£z/.y," —
maar van wezenlik en groot
kunnen; 't werk van een
meester in 't vak, ziedaar!

In de laatste tentoon-
stelling, door van Beers te
Antwerpen en te Brussel
geopend, prijkten, naast
meer andere dingen, die 'k
me niet meer herinner, een
vijftal miniatuurtjes, die dat
materiëele kunnen op waar-
lik oogverblindende wijze
staven. Het waren heel
kleine dingetjes, elk zoowat
20 X 20 centimeter groot:
op rooden grond f/zV rtfc wVzy'
een meisje in 't wit, met ros
haar, en met een groengelen
sluier om de middel, heen-

kijkend over een in haar hand openliggend boek. naast een open venster met uit-
zicht op een park ; in een Louis XV-stoel een juffer, prachtig opgedirkt in een rijk
kostuum wtf/̂ ivcVtfzW', houdend op haar knieën een grooten hoed; naast datzelfde
venster en in dienzelfden stoel een andere dame, ik weet niet meer in welke kleeder-
dracht, den hoed op het hoofd en op de knieën een open boek; in haar met
allerlei snorrepieperieën gesmukt /w^zV een dametje van gemakkeliken
omgang, liggend, in nonchalante houding, op een zetel, met, om haar frischroze
naaktheid niets anders dan een doorschijnend zwarte kripsluier; doch „voorwaar,
voorwaar, ik zeg het ui" men zal ver en lang zoeken, en voorzeker, de jaren
rugwaarts opgaand, terugkeeren moeten tot bij van der Meer en Ter Burch,

Mijmering, naar een schilderij in olieverf.


