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karakteristieker zijn. Ook op de anders zoo door en door poëtisch opge-
vatte 7J/öi2r/i27^ valt veel af te dingen. Maar nog na honderd jaar zullen
'j Fi?//è.ï Ztew/fc en ƒ&•/ A"zW A^r^/ K al wie gevoel heeft voor ware kunst
tot vreugde strekken.

Het was een geniale inval, om, onder dat bijtend satyriesche opschrift, in
dien schreierig-mistigen morgen, daar eenzaam, verlaten, op het klamme gras
buiten de stad, daar zoo maar neergeworpen als 'n voortaan overtollig
wezenloos iets, als een afkeerwekkend kreng, het verminkte lijk te vertoonen
van Vlaanderens grooten Ruwaard, van Gents redder in den bangsten van alle
nooden, van den vroeden, goeden Jakob.

Zomeravond, naar een schilderij in olieverf.

Op /v wijs viel hier te bewonderen, wat mij o.a. ook in de Yriendt's
F <$// Za//^rjr 7>W^ zoo bizonder aandoet: dat het schilderij, met

zijn éene figuur — een verminkt lijk nog daarenboven — zoo heelcmaal,
heelemaal zW is. Wat deze beide doeken zoo volkomen vult, is de kracht
van een geniale gedachte, de diepte, hoogte en breedte van de opvatting.

En hoe meesterlik is, in haar wonderen eenvoud, de behandeling! De
teekening: het achterover liggend, verkort geziene lijk maakt den indruk van
in werkelikheid neergesmeten, neergesmakt te zijn geweest door een tot
razernij en dierliken bloeddorst vervoerde menigte. De kleur: geheel vooraan het


