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de geniale dichter, de stichter van de Jeune Belgique, behoorde tot hun vrienden.

Gedurende zijn verblijff te Machelen had Toorop ook een geschiedenis
geschreven ,,Histoire d’un village,” geillustreerd met een 12-tal teekeningen
die op de Aquarellisten-Vereeniging ,Les Hydrophiles” door de schilderes
Anna Boch gekocht zijn. Aan deze club werkte hij later veel mede en hij
exposeerde er talrijke teckeningen, onder welken le Déjeunner, Symphonie en
blanc, la Chambre Dorée, in het bezit gekomen van Edmond Picard. Frag-
menten van dit littéraire product werden vertaald uitgegeven door Jules

,Oude tuin der Weeén'', naar een teckening (Eigendom van den heer van Eelde, Utrecht.)

Cordeweener. Reeds in deze periode vertoont zich een begin van sym-
bolicke opvatting in zijn werk: de Jeune Barreau had een poging gedaan
om de droge, onoogelijke wetboeken te doen illustrecren door artiesten als
Mellery en anderen; Toorop maakte hiervoor een portret van den advocaat
van der Cruyssen, met twee beschuldigden, /" Awvocat ches lui.

De dood van Victor IHugo en de grootsche manifestatie ter ecre van den
dichter trok duizenden enthousiasten naar Paryjs; Toorop g¢ing er ook heen
met De Groux en andere vrienden, dic in groote opgewondenheid de reus-
achtige en indrukwekkende katafalk begroetten, tot tranen toe bewogen.



