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II.

„Over de baren over de zee
Neem klein Genna naar Grootmama mee!'

ver de baren, over de zee"
Is nu klein-kindeke henen gevaren;
Tante moet stil zijn, kan er niet meê,
Ach 1 dat wij allen te samen weer waren!

„Over de baren, over de zee"
Heeft mijn klein-vrouwke zoo lachend gezongen,
Ik zong er zoo blij met klein-kindeke meê,
Komen dan toch nu de tranen gedrongen ?

„Over de baren, over de zee" •
Is ze zoo vroolijk, zoo blijde getogen —
„Tantie niet huilen, traantjes afdrogen,"
Hoe ze dat alles zoo kinderlijk deè!

„Over de baren, over de zee"
Ga nu klein-kindeke, ga nu in vree;
Héél Tante's harte gaat met je mee
Over de baren, over de zee,

Ga nu in vree!


