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uw voorstel over neutralisatie van de hospitalen, gewonden en het geneeskundig
personeel door Z. E. te doen onderzoeken", i)

Tusschen de regels las hij: „Het keizerlijk goevernement heeft zich uwe
zaak aangetrokken. Het succes is verzekerd".

Met onuitsprekelijke blijdschap vernam Dunant deze geluksmare. Hij maakte
zich op en reisde voor de zooveelste maal naar Parijs. Terstond namen de
onderhandelingen tusschen Z. E. Drouyn de Lhuys, minister van het keizerrijk,
ter eene en onzen Dunant ter andere zijde, een aanvang. Gelukkig vond de
laatste in het doolhof der staatkunde een weikomen gids in Dr. Kern, gezant
van Zwitserland. Drouyn zelf beijverde zich, den wensch des keizers op te volgen.

Den 22sten April liepen de onderhandelingen ten einde. Dien dag werd
Dunant door Drouyn op bijzondere audiëntie ontvangen. De minister gaf aan,
dat men zich tot de bondsregeering van het neutrale Zwitserland moest wenden
met het verzoek, of deze de Europeesche staten tot een diplomatieke con-
ferentie wilde uitnoodigen. Frankrijk zou deze uitnoodiging met zijn vollen
invloed steunen.

Innig verheugd zond Dunant aan zijn collega's te Genève bericht van
Drouyn's woorden. Niet zoodra hadden Dufour en Moynier de blijde tijding
vernomen, of zij vertrokken naar Bern. De Bondsraad nam het verzoek der
beide heeren welwillend aan, onder voorbehoud, dat, zoo de uitnoodiging
afgezonden was, het Comité-Internationaal voor al het overige zou instaan.
Diensvolgens richtte de Bondsraad, den ó̂ en Juni 1864, aan de Europeesche
hoven het verzoek, hare diplomatieke gevolmachtigden den 8̂ en Augustus
naar Genève te willen zenden.

De Fransche regeering, haar woord getrouw, ondersteunde Zwitserlands
uitnoodiging met eene aanbevelende nota. Vijf-en-twintig staten werden aan-
gezocht ; zestien besloten terstond afgevaardigden te zenden. Die zestien
waren: Frankrijk, Groot-Britanje, Pruisen, Nederland, Spanje, Skandinavië,
Zwitserland, Wurtemberg, Baden, Saksen, Hessen, de Vereenigde Staten van
Amerika, Italië, België, Denemarken en Portugal.

De tweede (Diplomatieke) conferentie hield den 8sten Augustus hare eerste
zitting op het Raadhuis van Genève. De bepalingen van 29 Oct. 1863 dienden
den besprekingen tot grondslag. Den 22«ten Aug. teekenden 12 van de zestien

1) Ziehier den getrouwen tekst van dit hoogst belangrijk schrijven :

Maison de 1'Empereur
Aide-de-Camp. Paris, Ie 19 Février 1864

J'ai eu 1'honneur de faire connaitre a Sa Majesté 1'Empereur les,documents que vous m'avez adressés,
et qui constatent les progrès de votre oeuvre consacreé aux secours a se donner aux militaires blessés.

Lorsque vous serez a Paris 1'Empereur vous fera mettre en relation avec Ie Ministre des affaires
étrangères, pour qu'il examine votre proposition de la neutralisition des ambulances, des hópitaux, des
blessés et des corps samtaires.

Veuillez agreér mes sentiments distingués.
Z

A Monsieur Henry Dunant.


