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van 2 Sept. 1883 de groote qualiteiten van De Josselin de Jong's
„chef d'oeuvre". De historieschilders, vooral uit het tijdvak der Inquisitie,
plegen hun toevlucht te nemen tot beulen, folterwerktuigen, galgen en gevan-
genissen : niet alzoo De Josselin de Jong, die eenvoudig de drie typen uit
dien tijd weergeeft: de verdrukte, gebukt onder de vervolging, en genade en
mededoogen afsmeekende; de inquisiteur die veroordeelt; de monnik die
inblaast. De gelaatsuitdrukking is hem genoeg, waar anderen hun conventioneel
effect zoeken in de schittering van kleederen, in het gekletter van wapenen en
in de praal van een theatrale mise-en-scène.

Siudie voor de waterverfteekening „De slapers in den trein" (krijiteekening).

Tot zoover de Gentsche chroniqueur. Men zal toegeven dat dit succes voor
een jongen man van 22 jaar schitterend genoemd mag worden. België was
intusschen zijn vaderland niet, en de toejuiching, waarmede men zijn talent in
Vlaanderenland had begroet, had in die dagen in Holland nog geen weerklank
gevonden. Maar reeds kort na zijn vestiging in Den Haag, waar hij nu een
13tal jaren werkt, werd de naam van De Josselin de Jong met groote onder-
scheiding in de kunstkringen genoemd. Hij wijdde zich daar met een enthou-
siasme aan de kunst, die door weinigen zal geëvenaard worden. Op de Drie-
jaarlijksche die in 't jaar 1884 in de residentie werd gehouden, zond hij,
tegelijk met een portret van den veeschilder P. Stortenbeker, een levensgroot
beeld van Kaïn, vluchtende in de woestijn, na den broedermoord. Ongetwijfeld


