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meester te
redden.

Het is een
natuurlijke

neiging
van mij om
moeilijkhe-
den te be-
kampen. Ik
zou haast

zeggen:

In 't midden latend of de bescheidenheid van den spreker het citaat hier
wel op zijn plaats deed zijn, was mijn volgende vraag, of de heer Wertheim
mij kon zeggen, hoeveel betrekkingen en functiën hij zooal bekleedde.

,,Neen, ik heb dat nooit opgeteld. Het gaat mij als die leidekkers, die zóó
hoog klimmen, dat ze maar niet naar beneden kijken, anders worden ze duizelig. ..
. . . niet van de hoogte, maar van het gevaar," werd er aan toegevoegd.

En toen ging de spreker vanzelf voort:

„Want-
dat kan ik
u wel zeg-
gen . . . het
kan u mis-
schien inte-
resseeren -
het is een
zwak van
mijn karak-
ter, dat ik
nooit neen
kan zeg-
gen. Alsmij
iets wordt
opgedra-
gen dan

kan ik niet
weigeren

en waar ik
moeilijkhe-
den zie,

trachtikdie
niet te ont-
gaan, maar
ze te over-
winnen. Ik
beschouw

mij wel eens
als een van
diehonden,
die zonder
eenig na-
denken in

't water
springen
om hun

— „Ik
kan mij
trouwens
begrijpen,

dat als men
al zoo lang
als u bezig
is en zoo-
veel succes
heeft ge-
had . . . dat
mcndan..."

„Koppig
wordt? Ja,
dat is ook
wel zoo. Ik
moet zeg-
den : het isDe bovcngang in de woning van den heer Wertheim.
zeker wel

een dwaasheid, maar ik voel toch altijd een zekeren prikkel om iets te beginnen
en te beëindigen, waarin anderen wellicht niet gemakkelijk zouden zijn ge-
slaagd. . . Uat is geen lofspraak, maar een verontschuldiging. . .

,,. . . Maar ik ben wel overtuigd, dat nu voor mij het oogenblik is gekomen
om te verminderen. Niets is zoo gewenscht voor een mensch als om zijn
eigen moderateur te zijn. De erkenning van de noodzakelijkheid om terug te


