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Staar / werd als volgt in het .^WTTZÖ/ rfW />Vtfz«: ^rAr beoordeeld :
„La donnée est toute simple, mais elle a été parfaitement sentie; elle est inter-

prétée avec beaucoup de science et de talent. La tranquillité de eet intérieur,
cette attitude meditative, cette tête pleine de vie et de naturel, ce regard tourné
vers Ie ciel, eet accent profond de prière et de resignation, font de ce petit tableau
une oeuvre marquante. Aux qualités sérieuses du dessinateur M. De Vriendt joint
celles de coloriste et d'archéologue consommé . . ."

Keizer Karel te San Yust, schilderij van Albrecht de Vriendt.

In 1869, — ongeveer één jaar na het overlijden van hun eerbiedwaardigen
vader, — brachten de gebroeders een ontwerp ten uitvoer, waarvan zij, in
stilte, reeds sedert lang gedroomd hadden. Zij ondernamen een reis door
Duitschland — het vaderland van Lochner en de Bruyn, van Kranach en
Gruenewald, van Holbein en Duerer. Van stad tot stad, van burgt tot burgt
en van bouwval tot bouwval zochten zij, weken en weken aan één stuk, op
niet alleen elk op zelfs het verborgenste plekje opgehangen gedenkstuk van
de Oud-Vlaamsche of Oud-Duitsche schilderschool, maar tevens ieder schilder-
achtig geveltje, ieder eigenaardig torentje, eiken fantastischen spuwer van dak-
goot of pomp. Zoo machtig, zoo blijvend vooral was de indruk, welken dit
alles op hen maakte, dat zij, heden nog, d. i. na weldra 30 jaar nu, in elke
stad naar elk gebouw en in elk gebouw naar elk werk van eenige waarde


