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Schier alle gasten waren aanwezig. De mooie mevrouw Noordhuijs, met een
buitengewoon doorzichtigen gazen halsdoek over haar ronde schouders, onder

meisje, reeds een
weinig verlept door
het overmatig be-
zoek van saletten
en de daarmede in
verband staande
ongeregelde nacht-
rust. De dikke Blij-
leven, ijverig om
mevrouw Noord-
huijs dribbelend,
voornemens er nu
toch eens eindelijk
achter te komen
wat hij van dat
knappe vrouwtje,
waarover onder
heeren zoo verschil-
lend gepraat werd,
had te denken. De
vaandrig Hofland,
van de Hollandsche
gardes te voet, de
eenige geknevelde
onder de heeren,
kalm orangist, een

goed figuur makend in zijn nette monteering. Maar de sierlijkste der heeren was
de heftig prinsgezinde predikant Geurig, een veertigjarig weduwnaar, de „mooie
dominee" zooals de dames hem noemden, in een parelkleurigen rok met witte
zijde gevoerd; een zwartzijden kamizool; broek en kousen, met schoenen van

den schijn van naï-
veteit zeer vrijmoe-
dig tegen de heeren
en zeer verbaasd
kijkend als de hee-
ren het eveneens
tegen haar werden.
De oude onge
trouwde schoolken-
nis van mevrouw
Van Arken, juf-
frouw Doorzicht,
veel met catechi-
seermeesters ver-
keerend en van
dezeneen logischen
betoogtrant over-
genomen hebbend,
die in een vrouwe
lijken mond vreemd
paste. Leentje Dek-
ker, Mientjes vrien-
din, een twintig-
jarig Saksisch-por-
celeinen kabinet-
stukje van een

Dominee Geurig.


