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Fonske en Guustje juichten; moeder streelde glimlachend Emeranske op het
hoofdje en zei dat zij allen brave kinderen waren.

De veertien frank vijf en zeventig in munt, de enkele stukken gerookt
zwijnevleesch, de aardappelen en het roggemeel, dat alles met de grootste
zuinigheid besteed, duurde, benevens de proviand, welke de kinderen
van hun bedeltochten medebrachten, ongeveer twee maanden. Op
een zachten Meiavond, avond van zwevende balsemgeuren en droomerig
gonzende kevers, was er noch geld noch eten meer in huis. Maar
boer Muijshondt had eindelijk de broeihen en de twaalf eendeneieren
gebracht, en dat was, in de verbeiding van den nog ver afgelegen
dag op welken vader zou terugkomen, de eenige hoop dier vijf levens,
welke nu nog alleen aan de publieke liefdadigheid 't bestaan te danken
hadden.

Men had haar met heur eieren op een nest van stroo in den donkersten
hoek van het houten hokje gezet, waar vader des winters soms in zwingelde;
en eiken dag kwamen de kinderen vol gretige belangstelling even kijken
en haar een weinig voedsel brengen. In de duisternis van 't hokje zagen zij
haar rond oog verwilderd glinsteren, en als zij haar van te dichtbij durfden
naderen, zette zij al haar vederen overeind en uitte korte, schorre, booze
gilletjes, terwijl zij, de vleugelen beschermend over haar eieren uitgespreid,
rechts en links nijdig in het stroo pikte. Maar de bedoeling der kinderen
was niet haar te storen, verre van daar; daarvoor waren ze zich veel te innig
hun verantwoordelijkheid en de waarde der hen bewust: zachtkens plaatsten
zij het bord met eten en het schoteltje met water binnen haar bereik en gingen
heen. Zij waren zóó bang haar schuw te maken, dat zij zelfs niet eenmaal
van nabij naar de eieren durfden kijken, als het, hoe zeldzaam ook, gebeurde
dat de hen voor enkele oogenblikken haar nest verliet.

Dat duurde zoo een drietal weken. Dan, op zekeren morgen als zij in het
hokje kwamen, hoorden zij een fijn getjilp. Op hun geroep kwam moeder
aansnellen, verdreef schier met geweld de hen, die ruw en wild, met schrille
gillen in haar handen pikte; haalde, van onder haar vederen, een klein
spartelend ding te voorschijn. Eén enkel; en, o wonder, toen zij het in
't klare daglicht bracht, bemerkten zij allen met verbazing dat het geen
eendje, maar wel een kuikentje was. Een kuikentje uit eendeneieren, hoe
was zulks mogelijk! Moeder gaf het spoedig aan Fonske, die het met een
eindelooze voorzichtigheid tusschen zijn beide handjes verborgen hield; en,
teruggaande naar den achterhoek van 't hok, tilde zij er de hen, die nu
schreeuwde of zij vermoord werd, bepaald van haar nest op.

De twaalf groote, groenachtige eendeneieren lagen ongeschonden in het
stroo, maar op den rand van 't nest lag de gebroken dop van een dertiende
ei: een kippenei.

Toen begreep moeder wat er gebeurd moest zijn. Ofschoon de hen broeide
op de eendeneieren, had zij er nog een van haar eigen eieren bij gelegd, en,


