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jet tooneelseizoen 1786/87 liep ten einde,
voorstelling in de Assendelft-
straat te 's-Gravenhage was
juist afgeloopen en twee
mannen van dertigjarigen
leeftijd vermaakten zich met,
bij den uitgang staande, de

bezoekers te zien vertrekken. Men had opge-

een, gelijk het luidde, gansch nieuw en naar de
Fransche wijze ingericht divertissement, in zingen
en dansen bestaande. Het was in een tijdschrift,
aan de vorming van den goeden smaak gewijd,
betiteld als in zijn soort een meesterstuk, doch
had althans een der beide jonge mannen niet
kunnen bevredigen, die het een kladdig vod
noemde. De ander, een dikke met joviaal uiterlijk,
was zachtmoediger in zijn oordeel en verklaarde
zich kostelijk vermaakt te hebben; de voorname
verdienste van het stuk vond hij daarin, dat
men de zangwijsjes er uit zoo terstond ont-
houden kon. Ten bewijze neuriede hij met eene
zuivere tenorstem de regels van het slotkoor:

Op tot lachen! op tot vreugde!
Dat wij kunnen vroolijk zijn,
Maakt ons de eedle brandewijn.
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