INe T EAND DER-ZWARTE: BERGEN:

DOOR

C. DE VRIES ROBBE.

De prins van Napels en prinses Helena van Montenegro.

Ik

't Is geen onaangename lectuur die wij tegenwoordig in alle Italiaansche
bladen onder de oogen krijgen; en zeker een verkwikkende variatie op het
politiek en economisch twistgeschrijf, waarin de journalisten het hier bizonder
ver hebben gebracht. Montenegro en de Montenegrijnen, vorst Nikita of wel
Nikolaas I, prinses Helena, zij zijn hier de onderwerpen van den dag. De
journalisten willen met eigen oogen gezien hebben, de toeristen uit zuidelijk
Italié vinden het een pretje, en zoo wordt het kleine Cettinje de laatste
maanden overstroomd met vreemdelingen. Mij dunkt de ooren der Montene-
grijnen moeten wel tuiten van genot bij al den lof die hun wordt toegezwaaid.

Nu, de wat overdreven complimentjes daargelaten — pour le besoin de la
causc — 1s 't een landje dat de belangstelling waard is en een aardige tegen-

stelling vormt met andere landen, waar overbeschaving tot corruptie leidde.

Montenegro is klein en bescheiden, 'tis waar 't telt nog geen 200,000 inwoners,

maar 't heeft karakter, 't heeft nog middeneeuwsche gewoonten, maar bewaarde

ook eenvoud van zeden; 'tis achterlijk in de beschouwing en behandeling der
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