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„Vurig van geest" is hij als mensch en als kunstenaar; frisch en jeugdig,
als toen hij pas begon. — Er heeft zich wel eens het vreemde verschijnsel
voorgedaan, dat zwakke personen juist een zeer mannelijke, krachtige kunst-
uiting hadden, en omgekeerd flinke, robuste personen zeer zwakke kunst
maakten. Maar dit verschijnsel is en blijft een zeldzaamheid, een uitzondering.

Meestal toch ziet de
kunstenaar de na-
tuur ,,a travers son
temperament." Is
zijn gemoed fijn-
besnaard , dan zal
hij gevoelige, teere
kunst voortbrengen;
de grijze, wazige,
geheimzinnige stem-
mingen zullen hem
aantrekken; iets

droomerigs zal zijn
werk kenmerken;
is hij van nature
opgewekt, dan zal
hij de sterke, lichte
momenten bewon-
deren; is zijn tem-
perament vurig en
vatbaar voor krach-
tige indrukken, de
groote contrasten
tusschen licht en
schaduw zullen hem
allermeest treffen.
Weissenbruch beves-
tigt dien regel: tot
hem spreekt meer in
't bizonder het over-
weldigende en groot-
sche; hij moet —

wij haalden dat
woord reeds aan —

„van de natuur een klap krijgen." Dat temperament bepaalde niet alleen
zijn kunstenaars-richting, maar ook zijn kunstenaars-overtuiging. Die sterk
geprononceerde overtuiging, hem eigen, is niet als 't ware hem aangewaaid
of van den een of ander overgenomen; zij is niet iets bijkomstigs, maar
zij moet noodwendig zoo en niet anders zijn; juist omdat zij bij hem het

Noorden, naar eene krijtstudie.


