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Voordat zij hem antwoordde, nam zij met genoegen waar, dat de slaap
hem verkwikt had, dat zijne stem helderder klonk, zijn hoofd niet meer
brandde. Zij was terstond bereid hare dienende liefde te toonen, en ging, om
te hooren, wat Cornelis den vorigen avond bij Jan Teller ervaren was. Het
antwoord luidde zeer armoedig: niets nieuws. De brouwer uit den Gekroonden
Bok was met vrouw en schoonzuster naar eene waardschap ten huize van zijn
neef Abraham van der Voort getogen. Cornelis had niemand dan een
knecht gesproken.

Gerbrand besloot nu aanstonds, dat hij Madalena zoo spoedig mogelijk een

smeekbrief moest toezenden, dat hij daarop het antwoord behoorde te wachten, en
dan persoonlijk moest gaan, om volkomen vergiftenis te verwerven. Hij verze-
kerde, dat hij geheel hersteld was, dat hij spoedig gekleed zou zijn, en eer
aan het ontbijt zou doen. Met groote voldoening zagen de Bredero’s Gerbrand



