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streken en vasten slag geleidde Gerbrand het dierbare wezen door de menigte,
waaruit allerlei gerucht van roepende en lachende stemmen opging, begeleid
door het krassen en schuren der schaatsen en het gerinkel der narresleden.
JJeze laatsten werden door de aanzienlijke Amsterdamsche jongelingschap be-

stuurd, en brachten
tevens enkele, in
warm wintergewaad
gedoken jonkvrouwen
op de baan.

Bredero streefde
snel vooruit, al wui-
vend de Tellers voor-
bij , in de richting van
het Reguliershofje.

Hij reed nu te snel,
om veel te spreken,
maar telkens zag hij

om, en ontmoette hij de donkere, raadselachtige oogen van Madalena.
Een enkel woord, om zijne blijdschap lucht te geven, was al wat hij ver-
mocht. Madalena, hoe flink ook op schaatsen, voelde zich door haar geleider
als door een stormwind voortgezweept. Het fraaie weer, de gulden zonneschijn,
de snelle beweging, alles stemde haar tot vroolijke opgewektheid. Intusschen
lag het Reguliershofje reeds lang achter hen, en kwamen zij nu op het
beste deel der baan, waar het getal der schaatsenrijders afnam, en alleen
de snelvoetigste liefhebbers den tocht voortzetten in de richting van Üuwerkerk.

het krassen en schuren der schaatsen en het gerinkel
der uarresleden.


