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Dat zij op zekere oogenblikken werk buiten s huis had.

middelen in onnatuurlijk bedwang werd gehouden. Als zij den zwaren rijststam-
per hanteerde, om de rijst in het blok fijn te malen en Achmad kwam voorbij,
dan schitterden zijne oogen zoo vurig, dat Sarina de hare moest nederslaan.
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