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vrouwen, die naar de accoorden van den meester luisterden, en van zins
schenen een kostbaar instrument te koopen. Rustig bleef hij bij den winkel
staan, en nam de welgekleede menigte met onverschilligheid waar. Plotse-

ling kwamen zijne
trekken in hevige
beweging,enschit-

terden zijne oogen.
Een deftig burger
in zwart gebloemd
satijn met een man-
tel van dezelfde
stof en eene platte
kanten kraag zag

hem vragend aan. Het hair, de knevel en kinvlok van dezen waren geheel wit, zijn
gelaatskleur vaalbleek. Met groote hartelijkheid greep Gerbrand bei zijne handen.

— „'t Is te dubbel ondieft!" — riep de jonkman uit — „dat ik u hier mag
gemoeten! Komt je niet altemet eens in De Hont in de Pot?"

. . . . greep Gerbrand zijne beiden handen.


