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zou heulen met zijne vijanden, dat was niet twijfelachtig. Men zou allerlei
lasterlijke geruchten omtrent zijn blijspel en de vertooning ter Academie gaan
uitbazuinen; het was daarom van het hoogste gewicht, dat het stuk zoodra
mogelijk onder de oogen van het publiek gebracht werd.

De beide vrienden traden onder het poortje tusschen Vijgendam en Rokin
door, om zich naar den Italiaanschen Bijbel te begeven. Rechts van hen rees
de hooge muur van Hendrik de Keyzer's nieuwe Beurs —• een reusachtig
vierkant gebouw met eene vierkante open ruimte van binnen, aan alle zijden
omringd van galerijen , die bij regen of feilen zonneschijn eene toevlucht voor
de Beursbezoekers aanboden. Het gebouw is tamelijk hoog, daar het zich op
de bogen der oudste stadssluis verheft, en twee verdiepingen van galerijen
bevat. Bredero en Van der Plasse haasten zich de trappen, die tegen het

sluisgewelf zijn aange-
bracht, te bestijgen. Wel-
dra staan zij voor de
Beurspoort, ter zijde van
welke zich het winkelhuis
van Van der Plasse be-
vindt. Eenige schreden
voorbij de poort hing de
Konings-Hoed uit van
Abraham de Koninck.
De drukte van het Beurs-
uur was lang voorbij,
toen beide vrienden den
boekwinkel binnentraden.
Onder de luifel, waaraan
het uithangbord : „ In-
d'Italiaensche Bijbel" be-
vestigd was, had men het
benedenste deel van het
raam opengestooten, om
eene groote verzameling
van in- en uitheemsche
boeken naast een stapel
comptoir-almanakken den
voorbijganger in het oog
te doen vallen. In de be-
trekkelijke kleine ruimte
van den winkel, geheel
volgestapeld met boeken,
kunstplaten en comptoir-

behoeften, was een bediende werkzaam.

Bredero had haast. Hij kwam om de gedrukte bladen van zijn

De beide vrienden traden onder het poortje tusschen
Vijgendam en Rokin door . . . .


