
ILLUSIËN. 163,

iets langs het gelaat? Is dat niet het spottende gegichel en gejouw der gno-
men? Werpen die looze kaboutertjes hem daar niet met takjes en eikels, en
bloesems?

Daar schreeuwt de nachtuil, zacht van uit de verte beantwoord!

Wat zware, loome vleugelslag suist
daar langs hem heen! Wat fluit daar
in de lucht hem over het hoofd ? De
heksen, die op hun bezemstelen en
bokken, over het woud vliegen, naar
hun nachtelijke Sabbaths? Treft daar
geen zacht zuchten zijn oor? Wat flik-
kerende oogjes staren hem aan van
den bodem ?

Is "t niet, of de boomen leven, als
de wiegelende kruinen nu en dan een
straal der maan doorlaten ? Wuiven ze
hem niet toe, die reuzen met hun reu-
zenhoofden ?

Zijn dat niet alle, grijnzende, spot-
tende, langgebaa'rde gezichtjes, die vlek-

jes van het maanlicht op den grond en tegen de bemoste stammen?

. . . als de wiegelende kruinen nu en dan
een straal der maan doorlaten?


