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derachtige gracht is reeds veranderd in een hobbelige straat, veel te breed
voor het weinige verkeer, en levenloos nu het vroolijke water niet langer de
huizen weerspiegelt, iets waarbij alleen de ballast-maatschappij die het zand
leverde, voordeel heeft.

Zoo is ook de Warmoesgracht reeds ten doode opgeschreven en zal den-
kelijk spoedig veranderen in een .,Raadhuisstraat.” De gevels die nu het
aardige stille grachtje afsluiten en waar het voormalige stadhuis met zijn
klokkenkoepel en bronzen Atlas hoog boven uit komt kijken, zullen gesloopt
worden en door een wijd gat zal men het Paleis reeds uit de verte met één
blik van boven naar beneden kunnen opnemen. In de plaats van het spiege-
lend water zal een tramspoor komen, de boomen, die nu langs den ,walle-
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