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marcheert juist de wachtparade met den tamboer en pijper aan 't hoofd,
het dek rond, nadat de vlag is neergehaald.

De overste en de andere officieren, die nu aan dek zijn gekomen, om van
de frissche avondlucht te genieten, hebben met den langen kijker het vuur-

gevecht gevolgd en de Atjeher
zien neervallen. Natuurlijk moet
alles in de bijzonderheden ver-
teld worden. De stoelen komen
aan dek en het duurt niet lang
of de geheele etat-major zit aan
bakboord om het tafeltje, nu-
de dagelijksche dienst is afge-
loopen, gezellig te praten. De
jongens (inlandsche bedienden)
zijn druk bezig met het open-
trekken van bier of het in-
schenken van whisky-soda voor
hun heeren. Er zijn met de
Raya couranten gekomen, dus-
het gesprek is levendig en al-

^ É gemeen. Om 7u. komt de bit-^ j

'*% ' ter en om klokke acht ver-
.JT-. * - ; , » .— schijnt onze oude Marpangie,

Met den tamboer en pijper aan 't hoofd. de hofmeester, om aan te kon-
digen dat het eten klaar is.

Al heel spoedig zitten we dan in de ruime gezellige longroom aan tafel,
verbaasd over de handigheid van het oudje, dat van taaie lappen sapies
vleesch en groenten uit blikjes, steeds zulk een goed maal weet te bereiden.

Na de koffie verschijnt de een voor, de ander na in het luchtig avond-
tenue; een der collega's haalt zijn guitaar op en het duurt niet lang of we
verbeelden ons voor een oogenblik onder de ramen van een zwartoogige
Andalusische schoone op de straatsteenen te staan, en galmen het roerende
„Montez, montez derriére les grilles, les grilles de vos hauts balcons!" Om
10 uur, half elf komt er echter rust; zij die nachtdienst hebben, verdwijnen
naar kooi en slechts een enkel paar blijft nog met gedempte stem, om de
slapenden niet te hinderen, door redeneeren, over het pas gehoord couran-
tennieuws of misschien nog gewichtiger zaken.

Om elf uur worden de lichten gewoonlijk uitgedaan en droomen we van
Holland, en hen die ons een laatst vaarwel toeriepen, toen we het vaderland
verlieten, om hier op de eentoonige kusten van Atjeh een steentje bij te
dragen voor het groote gebouw, dat den naam zal dragen van: „Neerlands
oppergezag over Noord-Sumatra!"


