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komt zelfs geheel boven en loopt naar het water toe, om ons eenige mooie
scheldwoorden toe te zenden. Hij heeft evenwel nu voor het laatst op de
Hollanders gescholden, want een scherpschutter, een marinier ie klasse,
zend hem nog even een schot na, dat hem blijkbaar in de volle borst treft.
Met een rauwen gil stort hij voorover, en slaat met zijn uitgestrekte armen

Met het geweer in den aanslag.

het zeewater op. Eenigen tijd later zien we zijn. makkers het lijk opnemen,
onderzoeken en dan wegdragen achter het dijkje, om het onder den een of
anderen heiligen boom te begraven, en hun makker dan te benijden, dat hij
als martelaar voor de goede zaak is gevallen en bij Mohamed in het paradijs
mee mag genieten. In de barkas is eerst een luid hoera opgegaan en de
marinier wordt geluk gewenscht met zijn succes en door den commandant
een extra oorlam beloofd. Spoedig echter komt het goede in de manschap-
pen boven, en ontspint zich een druk discours over de mogelijkheid dat hij
getrouwd was en kinderen had. Het resultaat is, dat de meesten vinden, dat
de arme bl m, een wel wat harde les heeft gehad.

De zon is op het punt onder te gaan en als we aan boord terug komen,


