
EEN DAG OP DE VLOOT VOOR ATJEH. Ó2I

liggen luisteren, daar gewoonlijk na den middag de~ Atjehers te lui zijn om
te visschen en de „Raya Kongsee," niet voor drie uur verwacht wordt.

De Raya is een klein stoomscheepje, dat met de „Hok Canton" voor den

leverancier, een geregelde communi-
catie met Penang onderhoudt. Ge-
woonlijk brengt ze dan voor de
schepen de brieven en de verver-

sching mee. Ditmaal heeft ze maar weinig"
brieven maar toch de noodige slachtossen,
varkens, hooi en een groote sloep vol
waschkistjes.

Het goed van de officieren, van bijna
alle schepen wordt op Penang gewasschen

en door de bootjes op de „Koning" afgegeven, waar het dan bewaard wordt
tot er gelegenheid is het met een der beide stoomjachten te verzenden.

Deze beide stoomjachten de „Koerier" en de „Sateliet" die door luitenants
t/z der 2e klasse gekommandeerd worden, onderhouden van rijkswege de
verbinding tusschen het vlaggeschip en de andere schepen van het eskader;
brengen de overgeplaatste officieren en manschappen op de schepen waar-
voor ze bestemd zijn; bezorgen de goederen die uit de marinemagazijnen
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Wordt de barkas weer weggezonden.


