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opgeschrikt, door hevig tikken en de boodschap, „Meneer! de barkas
moet varen."

Na een paar minuten is hij gekleed en staat al een kop lauwe koffie,
welken zijn jongen gauw bij den kok heeft gehaald op tafel klaar. Even een
slok, de revolver onder het loopen omgegespt en den binocle omgehangen,,
dan een bescheiden tikje op de deur bij
den eersten officier, „Overste, heeft u ook
orders voor me?" en na het antwoord,
„Neen, dank u , zooals gewoonlijk, vraag
maar wat het hier komt doen," snel nog
een slok koffie en naar dek om te kijken
of het licht al dicht bij is. Intusschen komt
de adjudant van den kolonel, half in nacht-
tenue, de kajuit uit, met een pak brieven
en paketten en de noodige mondelinge
boodschappen, die zeker voor de helft
zouden vergeten worden, indien de com-
mandant van de barkas er niet op rekende
en zijn notitieboekje niet reeds klaar had.
Als alle orders genoteerd zijn, gaat de
barkas zoo spoedig mogelijk op weg, op
het onrust brengend licht toe, dat nu in
de onmiddellijke nabijheid gekomen is, en
een oorlogschip blijkt te zijn, dat van zijn
station afgelost, naar Oleh-leh gaat om te
ververschen en kolen te laden. Op het
vlaggeschip moeten eenige rapporten en
maandstaten worden afgegeven.

Na een groet en handdruk gewisseld te
hebben met den commandant en den offi-
cier van de wacht, die beiden Op de brug
zijn, worden de brieven en boodschappen
van weerskanten overgedragen en dan na een „goede reis" zoo snel mogelijk
door het oorlogschip naar Pedirpunt en door de barkas naar boord terug-
gestoomd.

De commandant van de barkas, verheugt zich na zijn rapport te hebben
uitgebracht, nog eenige uren rustig te kunnen slapen, maar wordt hierin
deerlijk teleurgesteld. Nauwelijks zijn toch de eerste twee glazen der dag-
wacht (511. 's morgens) geslagen of alweer weerklinkt een vinnig tikken op de
hutsdeur, en het bekende „Mijnheer, uw barkas wordt klaargemaakt, of u
aan dek wilt komen," van den leerling, die daarop zoo spoedig mogelijk
rraakt, dat hij uit de voeten komt.

Onder het kleeden wordt er natuurlijk wat gemopperd, doch dat is In-
disch , en het is zoo heerlijk frisch aan dek, en het schemert reeds zoo

revolver onder het loopen omgegespt.


