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Het was een recht koude kerstavond. De sneeuw lag een' voet hoog eni
kraakte onder de haastige voetstappen van hen, die nog in allerijl eenige
inkoopen voor het
kerstfeest moesten
doen. In de straten
zag men het licht
van de mooi ver-
sierde kerstboomen
door de)fclichte gor-
dijnen der gesloten
vensters heenglu-
ren. De winkels
prijkten met eenen
schat van fraaie
voorwerpen, tot
kerstgeschenken

bestemd. Ja — zij
schenen wel onuit-
puttelijk ! Weken
lang hadden zij
reeds uitgepakt en
verkocht, en altijd
bleef venster en
wink eikast vol. Het
zag er buiten ge-
zellig uit, maar de
snerpende koude
spoorde de men-
schen aan, zich
huiswaarts te spoe-
den , waar eene nog
grootere en aan-
trekkelijker gezel-
ligheid hen wachtte.
Het waren dan ook
alleen maar de luidjes, die gewoonlijk in alles de „Jan achteran" zijn, die


