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Men is thans in het echte West-end der stad. Een eind terug, een
eigenaardig halvemaanvormig pleintje langs, het Westplein over, linksom,
alweer een brug, over de Vlugthaven gespannen, een bedaarde, doodloopende
kreek, met deftige huizen aan den eenen, statige boomen aan den anderen
kant. Maar de stad laat de rivier nog niet los. Weer naar het Westen rekt
zich de W^esterkade, een stille, voorname buurt, waar alleen de schepen
weer afleiding brengen, en aan het eind de Harwich-booten een waardig slot
vormen van de lange rijen altijd bezige vaartuigen.

Dan, als wilde de stad de rivier zoolang mogelijk aan hare zijde doen
toeven, heeft zij nog dien uitgestrekten tuin langs den oever geplant, bij den
vreemdeling als het Tollenspark, bij den stedeling nimmer anders dan als

Op de rivier.

„het Park" bekend. Dit lustoord verheugt zich in een groote populariteit en
niet ten onrechte. Des zomers maakt men muziek in de tent der officieren-
Sociëteit en de bevolking wandelt eromheen, langs de breede paden, langs
den dijk aan de Maas, tot laat in den avond, wanneer de tallooze banken,
in het maanlicht dat door de dichte takken der oude boomen trilt, aan
menig minnend paar aanleiding geven later thuis te komen, dan wel in de
bedoeling hunner ouders of meesters lag. i)

Zóó strekt zich Rotterdam van het Oosten tot het Westen uit langs den
Maasoever. Zij zijn oude vrienden, stad en stroom; hoeveel danken zij elk-
ander niet! Heeft niet de stad zich schitterend van een taak van dankbaarheid
gekweten, toen zij geen gering deel der lasten op zich nam om der rivier
eenen uitweg te banen dwars door den Hoek van Holland, daar de oude
Maasmond niet meer voldoende was de schepen in de havens binnen te
brengen? En zorgt niet sinds die opofferingen de rivier met verdubbelde
angste voor de bloeiende stad?

Soms, jaren geleden, gaf de stroom een feest aan de bewoners van haren

i) De lezer gelieve in het oog te houden dat dit stuk geschreven en ingezonden werd voor het
einde des vorigen jaars. Vandaar, dat er geen melding wordt gemaakt van de nieuwe Handelskade
langs het Park en den Heuvel en van de prachtige, door onze jonge Koningin ingewijde, Wilhelmina-
kade aan de overzijde van de rivier.


