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— Dat zal er van afhangen; hoe laat worden hier de koeien gemolken ?
Daarom is het te doen; wanneer de „beesten" in den melkbocht zijn

opgesloten, kunnen zij goed gezien worden, staan zij stil. Het etensuur zal
dus een tijdje daarna of lang daarvoor moeten gezet worden. En dat zegt
niet een jong artiest, die zijn naam nog maken moet, qui veut faire son
trou, en in stalen volharding alleen een middel ziet om te slagen, maar zoo
spreekt hij, die oprichter en eerelid is van de Société Beige der Aquarellistes,
die ,,Pulchri Studio" heeft helpen op touw zetten, die reeds vóór veertig
jaar zijn werk met goud bekroond zag.

Schilder wordt men uit vocatie, en het is geen zware plicht te werken,
wanneer het werk zelf een pleizier is; toch dwingt ons die onvermoeidheid,
dat voortdurend zoeken, die rustelooze drang naar een juister weergeven,

«Aan de Rivier,» naar eene aquarel in het bezit van den graaf Duval de Beaulieu te Brussel.

naar grooter habiliteit, naar meerdere overstemming tusschen willen en kunnen
eerbied af voor dezen grijzen ,, piocheur".

Want Roelofs meent niet het reeds gevonden te hebben; die eigenaardige
ontevredenheid, die altijd van het gister gemaakte slechts de fouten ziet en
nooit iets als geslaagd ter zijde zet, is hem niet vreemd. „ Het is nog niet
dat" zegt hij, en al bewonderen gij en ik dien blonden toon, die frissche-
wei, dat jonge g roen . . . . „het is nog niet dat" en de lucht of de grond
wordt „overgesmeerd", totdat het eindelijk — schoon nog steeds niet „dat",,
„vrijwel is, wat hij zeggen wou". Vanwaar dat voortdurend tobben? . . . .
Het hangt er maar van af, hoe ver men zijn ideaal stelt, om het gauw ot
na langen tijd of nooit te bereiken!


