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kopje naar zijn schedel, en drukte een kus
van mededoogen op zijn voorhoofd. Zijn zoon,
die tegenover hem zit, een jong vaandrig,
schaamt zich voor zijne tranen, en bedekt
het gelaat met beide handen, zoodat zijn
servetring met het nog opgerolde servet op den
grond valt. Bij de deur staat de oude, trouwe,
corpulente keukenmeid, die bord en servet voor
den ledigen stoel op bevel van haar meester
wegnam. Op het punt de kamerdeur te ope-

Reproductie van een paneel: «Studién». NEN, Werpt zij een blik naar de in spraak-

looze smart zwijgende familie — haar oog
vult zich met tranen — mevrouw komt niet terug....
*
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Den 1gden September van dit jaar heeft David Joseph Bles in zijne smaak-
volle woning te ’s-Gravenhage zijn zeventigsten verjaardag gevierd.

Een dag van triomf — een dag van weemoed!

Voor velen is het bereiken van den zeventigjarigen leeftijd een begin van
den grooten rusttijd, die voor allen eenmaal aanbreekt. Kunstenaars maken
misschien uitzondering, omdat zij — vooral schilders — zoo oog en hand
krachtig blijven, nog niet behoeven af te zien van hun arbeid. David Bles
is nog dagelijks aan het werk. Oog en hand weigerden hem hunne diensten
niet — zijne gehoor alleen is verzwakt. Overigens is hij nog altijd de vlugge,
spraakzame, beminnelijke grijsaard, die bij het klimmen van de jaren nog
geen oogenblik zijne belangstelling voor alles, wat er rondom hem in het
gemeenebest der kunst, der letteren en der wetenschap voorvalt, heeft verloren.

Zijn zeventigste jaardag getuigde, dat hij door zijne verwanten, zijne
vrienden, door heel ons volk, hoog wordt gewaardeerd. In deze ten einde
snellende eeuw schijnt het soms, dat de kunstenaar, die veertig of vijftig
jaren voor den roem van zijn vaderland arbeidde, niets beters te doen heeft,



