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. . . en hare hand nemend . . .

Dat had hij gevreesd. Toch komt geen enkel woord hem over de
lippen en, met jagend harte, wacht hij op het gevolg van dien stommen
kamp in hare ziel.

Zou zij hem vergeven?
Zij was toch immer zoo goed, zoo goed! . . .

Een oogenblik nog duurt de strijd. Dan kijkt zij hem op eens diep in

de oogen en
— Wat hebt gij hier verloren?

vraagt zij, met eene stem gebroken van aandoening.


