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ongrijpbare: de zilverachtige rose dauw, en ook weer het zware, zatte van
de koeien gelijkelijk schoon en volkomen in verf weet om te zetten dan
worden wij opnieuw getroffen vol bewondering voor het machtige en
schoone zijner kunst.

*
* *

Op de Utrechtsche tentoonstelling hangt een klein schildertje van Willem
Maris: „Aan den plas".

Het is ongemeen bekoorlijk zoowel van kleur als van compositie. De
kracht ligt midden in de schilderij, die gedrenkt is in een zee van blond
licht dat aan alle zijden in de gouden lijst vervloeit.

Het is een zomerdag vol doffe warmte, de blauwe lucht trillend van licht
en hitte.

Een witte koe staat, met licht overgoten, geheel in het water, de biezen
in den- plas zijn kleurig, maar fijn; de twee koetjes tegen het licht in, een
roode en donkere die met hunne donkere reflecties de kracht uitmaken,
zijn heerlijk geobserveerd en geschilderd.

De lucht is bezaaid met vlokken kleurig als de bladeren eener theeroos,

geheel isdie de wazige volzomerwarmte zoo volkomen weergeven. Het
heerlijk van uitvoering: vlak geschilderd en rijp van kleur.

Het is een van die kleinere schildertjes, die, missen zij ook de breedheid
van een op grooter schaal aangelegd doek, de charme bezitten zoowel van
het overal gelijk volkomene, als van het fijn geslepene.


