
88 ELSEVIER'S GEÏLLUSTREERD MAANDSCHRIFT.

. 78 y««r/ /zy

MARTEN.

èz>7' <̂«7z <afe afezzr 5^^«^.) Is hij aangekomen, Els ?

ELS.

Neen, Vaar!

MARTEN.

Jongens, jongens, als hij maar niet te laat komt!

ELS.
(^««/«•r . ) Haar zoon de Admiraal zal wel geen okkasie hebben.

MARTEN.

Altijd was toch het zeggen, dat hij veel van zijn moeder hield.

ELS.

Ja, v r o e g e r ! Gister is niet altijd 't malle moêrtjen van van daag. Maar
ga toch zitten, ouwe stakkert! Je hebt het weer erg te pakken.

MARTEN.

(̂ z)><?7/.̂  £7Z /hzf/z<?7ẑ .) 'k Heb ook zoo hard geloopen . . . 'k Verlangde
mijn ouwen scholier nog eens te zien. Els, ik beleef veel plezier aan dien
jongen . . . Niet éen van al mijn scholieren waar ik zóo veel plezier . . .

ELS.

Ik weet er zoo niet alles van, maar ze hebben me wel verteld, dat je 't
meeste plezier van hem had, toen hij niet meer op je school was.

MARTEN.

Ja — Die deê 'k aan kant toen hij naar zee ging. Mijn inklinatie was van
't vak af. Beter leerling dan hij kon ik niet meer krijgen. Ik zei dikwijls
tegen mijn Aagt — eergister was 't krek vijf en en twintig jaar, dat 'k haar
naar 't kerhof bracht —• Aagt, zei ik, wat ben 'k blij, dat 'k schoolmeester
geweest ben, want nou heeft 't Land veel obligatie aan me . . .

ELS.
Och, Vaartjen! 'k wou dat de Vrouw ook zoo de dingen bekeek, dan zou

ze meer vree hebben.


