
Het is niet te verwachten dat men in de nabije toekomst tot een her-
waardering van de romans van Herman Robbers zal komen. Zijn werk
behoort tot het verleden en toont in het te kort schieten aan variatie, zijn
beperktheid. Wat blijft is de erkenning van een veelzijdig mens, een be-
langrijke vertegenwoordiger van een oer-Hollands, burgerlijk realisme.
Hierbij stil te staan bij de honderdste geboortedag van Herman Robbers
is zinvol.


