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HET LAATSTE RECEPT VAN DEN DOKTER

Haast kan ik niet meer,

Doch geef mij papier.

Hier schrijf ik het neer:

Laat gaan, laat geschieden!

Waar komt het op neer ?

Het reeglen, verbieden

Bederft nog veel meer.

Geloof niemand. Doe eer

Wat andren ontrieden.

Laat de gunst en de eer

Aan fortuinlijke lieden.

Je moet meer en meer

Gaan spelen, maar aan

Het loven en bieden,

Het leege verkeer

Blijf tegenstand bieden,

Altijd, altijd weer.

— Hier, jonge adept,

Mijn hand wil niet meer,

Maar houd het in eer,

Dit onleesbaar recept.
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