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Door 't hooge venster vloeit een koel grijs licht

over zijn blind geheven aangezicht;

zijn mond tast hunkrend naar een verren naam

die hem zal roepen tot een nieuw bestaan.

Zijn hart is deze aarde reeds voorbij:

Hij ziet den vogel niet, die rank en vrij

zich langs den wijden hemel spoedt.

De dag is asch geworden in zijn bloed.

DE NIEUWE TIJD

Binnen celwanden is mijn wil gesmeed

tot een metaal, dat niet meer buigen kan.

Nog kleeft aan mij het slonzig kleed

van schaamteloos erbarmen. En ook van

leed heb ik mij nog niet gansch bevrijd.

Maar eenmaal in den laatsten strijd,

wanneer ik eindelijk voor God zal staan.

zal ik mijn naakte vuist tusschen Zijn oogen slaan.
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