
Rubens huis - de Ar kaden - toegang gevend tot tuin

EEN RUBENAEUM
DOOR HENRI VAN BOOVEN

LEVEN, in alle vormen, is een veelal onbewust ondergaan van uiterlijk en innerlijk

bestendig wisselen en gedaante veranderen, een voortdurend afscheid nemen en

het-nieuwe-tegemoet-tredend-aanvaarden.

Maar het is ons bij Goede Genade wel eens vergund tot hoogten te komen, waar het

geluk ons, buiten tijd en ruimte, in lichtende vervoering brengt.

En hóe kwam dat?

Een merel die floot, in den tuin, na zomerregen, en de avond was nabij.

Het aanschouwen van frissche rozen in een kristallen vaas op tafel, waardoor laat

zonlicht, gebroken, veel-tintig blonk.

Geuren, het loof der voorjaarsboomen ontstegen, meegevoerd in den lentewind.

Zooveel dat herinneringen wekt, ons deemoedig hart verheugt bij het herkennen.
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