SNEEUW

Uit verdroomden zomerslaap,
Ziel mijn ziel,
Waar uw lentemoede knaap

In verviel —

Waak en zie de rille sneeuw
Overnacht
(Uit wat veem van vroeger eeuw?)

Toegevacht

Tot dit onbeschreven blind
Open blad,
In geen enkele aardsche tint

Nog genat:

Waar geen naadre ontroerings stift
Op beklijft;

't Onuitzegbaar zonnelicht
Langs verdrijft...:

Heeft niet God een dag als nu
(Prilste lust!)

Met zoo koele lippen uw
Jonge vleesch gekust?



